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De verschrikkelijke daden gepleegd door IS die het afgelopen jaar de wereld teisterden, laten
bij ieder van ons diepe sporen na van ongeloof en ontzetting. Hoe kunnen mensen elkaar zoiets
aandoen, en dan nog wel onder het mom van een godsdienst? Hoeveel wreedheid kan een mens
verzinnen om de ander van het leven te beroven?

De stichting Kinderhulp Burkina Faso is er nu meer dan ooit van overtuigd dat een goede toekomst
voor de wereld alleen dan gerealiseerd kan worden als ieder mens respect, empathie en verantwoording
voelt voor de mensen om hem of haar heen. De kracht van onderlinge liefde is sterker dan het verderf
van de haat die alleen maar leidt tot meer haat en vernietiging van alles om ons heen wat ons lief is:

de mens, de natuur, de aarde waarop wij mogen wonen.

Juist in deze tijd vindt onze stichting het belangrijk om de meest kwetsbare groep, de kinderen, in het
arme land Burkina Faso te helpen en ondersteunen om hun weg naar de volwassenheid op een
menswaardige en hoopvolle manier af te kunnen leggen.

Het afgelopen jaar hebben wij weer hard gewerkt om ons streven waar te maken. We kijken even terug
op 2015 en zullen in deze Nieuwsbrief enkele van onze projecten belichten. Voor alle overige projecten
verwijzen wij u naar onze website: www.kinderhulpbfinl

Centrum voor Straatkinderen

Ons Centrum Béog Koamba gaat alweer het 9° jaar in. Wij zijn er trots op dat het Centrum aan
onze verwachtingen voldoet: 36 jongens in de leeftijd van 12-18 jaar krijgen hier onderdak,
voeding en een vakopleiding in een van onze ateliers. Enkelen van hen volgen de laatste jaren van
de basisschool. Wij zien straatkinderen transformeren tot jonge volwassenen die trots zijn op de
door hun doorlopen vakopleiding en die als een gezonde jongeling het Centrum na een verblijf
van maximaal 3 jaar verlaten met een mooie toekomst voor de boeg, vermits zij die zelf zullen
helpen creéren. Indien de jongeren geen contact meer met hun familieleden onderhouden,

werken onze gespecialiseerde groepsleiders aan het herstel van de familieband. Ons uitgangspunt
is dat een kind zo snel mogelijk terug kan keren naar zijn familie!

Lyceum
In oktober 2014 zijn de eerste 112 leerlingen begonnen aan hun opleiding op het lyceum in het dorpje Namsigui. De school wordt

geéxploiteerd door het Katholiek Onderwijs Kaya en loopt tot op heden op rolletjes. Ofschoon het een katholieke school is wordt
ook onderwijs gegeven aan kinderen met een andere geloofsovertuiging. De landelijke Bisschoppelijke Adventsactie zamelt deze
Adventstijd alweer voor het derde en tevens laatste jaar geld in ter ondersteuning en voltooiing van dit project.

Een lyceum in een dorp is de oplossing! Vroeger moesten de kinderen na de basisschool naar de stad Kaya om het voortgezet
onderwijs te bezoeken. Daar moest men een pleeggezin zien te vinden of een ruimte huren voor het kind. Dit bracht veel
problemen met zich mee. Als deze kinderen de kans krijgen om verder te leren, betekent dat niet alleen een grote stap voor hun
persoonlijke ontwikkeling, maar levert het ook een belangrijke bijdrage aan de toekomst van Burkina Faso. Ook hopen wij van
harte dat het aantal kinderen dat na de basisschool hun heil zoekt in de illegale goudmijnen zal afnemen en liever nog, dat er geen

kind meer zal afdalen in de aarde van Burkina Faso. Ef

Containertransport
In maart is er een container op transport gezet naar Burkina Faso. Deze container was voor het overgrote deel gevuld met

meubilair afkomstig van Van der Valk Hotels. Zij hebben ook voor de transportkosten zorggedragen. Wij mochten ook van een
groot aantal privé personen en stichtingen zeer bruikbare goederen ontvangen die eveneens met deze container naar Burkina Faso
zijn verscheept. De container plus inhoud is in goede staat gearriveerd.

Hulp revalidatiekliniek
Regelmatig bezoekt Monique de revalidatiekliniek in Kaya waar zij vaak schrijnende gevallen aantreft

van kinderen die zonder een broodnodige operatie of prothese geen menswaardig bestaan kunnen leiden.
Ook dit jaar kon de stichting dankzij gulle gevers weer een aantal van hen helpen. Deze kinderen zullen
dankzij deze hulp hun verdere leven kunnen leiden, zonder of met een veel minder ernstige handicap.
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De kleuterschool Béog Koamba in het dorpje Namsigui draait fantastisch. Dag na dag volgen ca 60 kleuters hier onderwijs en
krijgen hierdoor een enorme voorsprong op de kinderen die geen kleuteronderwijs volgen. Al met al een zeer succesvol project
van de stichting en een genot om te bezoeken. Dit project loopt intussen al 10 jaar!! Tijd voor een feestje!

Renovatie basisschool

De basisschool in het dorp Namsigui was hoognodig aan renovatie toe.
Door enkele mooie extra gitten konden wij dit realiseren.

De renovatie vond grotendeels plaats tijdens de vakantieperiode
waardoor de kinderen nu weer lessen kunnen volgen in een gebouw
zonder lekkend dak en zonder vleermuizen in de plafonds.

Auto
De in 2014 aan de stichting geschonken terreinwagen functioneert inmiddels alweer een jaar naar volle tevredenheid. Het geld dat
door de op de auto aangebrachte pasfoto’s en bedrijfslogo’s werd ingezameld komt ten goede aan de exploitatie van onze
projecten.
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MecArthurGlen Designer Outlet Roermond

Het D.O.C. Roermond steunt ons dit jaar alweer enkele jaren door de opbrengst van de inpakactie van het Outlet Center in de
decembermaand aan onze stichting te gunnen. De bedragen die wij door deze actie ontvangen zijn onmisbaar voor onze
exploitatie van het Centrum voor Straatkinderen,

Nieuw initiatief: stichting Remunj veur Burkina Faso
De vorig jaar spontaan opgerichte stichting ‘Remunj veur Burkina Faso® overhandigde eind 2014 een cheque aan onze stichting
met een fantastisch bedrag waarmee zij enorm heeft geholpen bij het ondersteunen van onze projecten.

2015 loopt alweer bijna ten einde. Wij gaan door, gemotiveerd, gedreven en in de volle overtuiging dat met liefde en wederzijds
begrip een constructieve bijdrage aan de toekomst van de minstbedeelden in deze wereld kan worden geleverd. Zonder de
financiéle hulp van eenieder die onze stichting een warm hart toedraagt, is en blijft het onmogelijk om onze plannen ten uitvoer te
brengen.

Wij mogen terugkijken op een jaar vol uitdagingen die ons er altijd weer toe aanzetten om ons onverminderd in te blijven zetten
voor een betere toekomst voor de kinderen in Burkina Faso, waarbij de blote kindervoetjes uit onderstaand gedicht mogen dienen
als metafoor voor alle ontberingen die de mensen in dit gastvrije land nog steeds lijden.

Wij wensen u allemaal een heel gelukkig en vooral gezond 2016 en hopen dat wij ook in het nieuwe jaar weer op uw steun mogen
rekenen. Elke gift, groot of klein, is welkom.
Namens de kinderen in Kaya en Namsigui ‘Posa Barka’, heel hartelijk dank!!

Bestuur Stichting Kinderhulp Burkina Faso,

Monique Wolters
Margot Boumans-Puts
Ingrid Schouten-Minten

Blote Kindervoetjes
Burkina Faso, Afrika

Ik zag haar
aan de overkant van de straat
een jonge moeder
vijf kleine kinderen
om haar heen
een baby in doeken
op haar rug gebonden
de zon die genadeloos
op haar lichaam scheen

ik ken haar niet
weet niets van haar leven
haar doel, haar naam
maar haar witzichtloze bestaan
doet mijn hart huilen
van verdriet

ik zag haar
en ik schaamde mij
voor alle luxe
alle rijkdom die ik heb
in ons in weelde verdronken land
ik zag de blote kindervoetjes
op de keiharde en hete grond
de eindeloze weg volgend
aan de overkant....

(Ingrid Schouten-Minten©)

St. Kinderhulp Burkina Faso is ANBI geregistreerd In aktie komen?
St. KHBF is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Wilt u als bedrijf. school, serviceclub, of als particulier

Instelling (ANBI). Donaties aan een ANBI geregis- in Aktie komen voor de Stichting Kinderhulp Burkina Faso?
treerde instelling zijn aftrekbaar van de inkomsten- Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Ook zijn wij te allen
of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daar- tijde bereid een vrijblijvende presentatie voor u te verzorgen.

voor geldende regels).




